
28

2020 

toezicht en handhaving.

“Met de Spijkstaal, zo’n klein elektrisch wagentje, begon ik in 1984 
als straatveger in Amersfoort. Een perfecte baan voor mij: veel 
contact met bewoners en collega’s, heel gezellig. Later reed ik met 
twee collega’s op de vuilniswagen. Emmers, containers en zakken 
leeggooien. En alles met het handje hè. Soms mochten kinderen 
een stukje met me meerijden. Vonden ze fantastisch. Een moeder 
schreef ooit nog een boekje over me: ‘Mijn vriend de vuilnisman’.

Toen Amersfoort zich in 1996 aansloot bij ROVA, vroeg de baas 
of ik op het milieubrengstation (MBS) wilde werken. ‘Echt iets 
voor jou.’ Nou, dat had hij goed gezien. Het ging er toen wel heel 

Nu is er voor elk materiaal een aparte container. Samen met mijn 
collega’s sta ik bezoekers bij die hun afval wegbrengen. Ik zie het 
meteen aan iemand als er iets aan de hand is. Een ‘big smile’ en 
een praatje doen dan wonderen. Chagrijnig ben ik nooit. Maar ja, 
er is dan ook geen mooier vak dan dit.” 
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Boek “Mijn vriend de vuilnisman” 
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